
 

 

 

 

  

 

 

NIEUWSBRIEF - 2025 - WEEK 44 

Bij de zondag 

 

 
 

Gedachtenisdienst 2 november 2025   

Als ik je mis, 

vergeet ik je niet. 

Altijd verbonden, 

met alle levenden, 

op aarde en 

in de hemel 

Het licht, 

de bron, 

de liefde. 

Als ik je naam noem, 

vergeet ik je niet. 

Uitleg: 

De kaars: het licht, de verbinding van de aarde tot in de hemel. 

De herfstbladeren: de aarde, de vergankelijkheid. 

De cirkel: de verbinding met elkaar, noem elkaars naam. 

De rode roos: het middelpunt, de liefde, in stilte genoemd, 

alom aanwezig. 

Verstilling, is wat dit beeld oproept. 

 

 

Allerzielen: “Als ik je mis, dan vergeet ik je niet ” 

 

Deze zondag gedenken we onze dierbaren. De namen van 

overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar worden 

genoemd, maar u mag ook namen aanleveren van dierbaren 

uit uw eigen kring, die recent maar misschien ook alweer veel 

langer geleden overleden zijn. Hun naam zal dan hardop 

klinken in de viering. 

(U kunt mailen naar dominee.gras@gmail.com of 

appen/bellen: 06- 21916710 tot zaterdag a.s. 18.00 uur) 

 

Agenda  

Vrijdag 31 oktober - 19.00 uur - 

weeksluiting Tonckenshuys 

Zondag 2 november - 19.00 uur -

Bijeenkomst Zinvol Samen 

Maandag 3 november - 10.00 - open 

ochtend over Leven na Verlies 

Woensdag 5 november - 19.30 uur - 

Dankdag, gezamenlijke dienst (ds. 

Maathuis) 

Vrijdag 7 november - 15.00 uur - 

zanguurtje KSW Tonckenshuys  

Elke vrijdag – 10.00 uur – Stamtafel 

 

Collecten 

1e collecte: Stichting Kinderhulp 

2e collecte: Kerk 

3e collecte: BKG 

 

 

Liturgie 

2 november 2025 – ds. Betty Gras en 

Roelie Stevens 

Muzikale medewerking: Harry Bosma 

(orgel/piano); Mirjam Otten (klarinet) 

en Reinier Havinga (viool) 

 

 

Liederen en schriftlezing  

Aanvangslied: NLB 221: 1, 3 

Bemoediging en groet 

Zingen: NLB 281: 1, 9, 10 

Moment voor jong en oud 

Zingen: “Als iemand sterft” 

Schriftlezing: 1 Kor. 13: 1-3 en 8-13 

Zingen: NLB 791: 1, 4, 6 

Gedicht: voorbij de tranen en de pijn 

Luisteren: Lichtje branden - van  

Suzan&Freek 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 
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https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/f4fe915a-590e-467c-b8c5-0fa94799069e
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/7055580c-9e45-429b-bbb0-fb066b3030b6


1e Collecte: Stichting Kinderhulp 

 

Kinderhulp helpt met iets groots of iets kleins. Iets dat ze de 

kracht geven om mee te doen. Bijv. een dagje uit, fiets, boek, 

opleiding, jas of cadeautje van Sint. 

 

 

Gespreksavond Israël en Palestina: 19 november 

 

Enkele weken geleden schreef de nieuwe scriba van de 

Protestantse kerk in Nederland, ds. Kees van Ekris, een open 

brief aan gemeenteleden van de PKN, waarin hij schrijft hoe de 

situatie in het Midden-Oosten hem verscheurt. Hij roept op om 

als kerk en als lokale gemeenten het gesprek te zoeken, ook en 

juist als we er verschillend over denken. Niet om elkaar te 

overtuigen, maar om te proberen elkaar te begrijpen en te 

verstaan. “We moeten elkaar ontmoeten, het perspectief van 

de ander proberen te begrijpen, leren luisteren, zoeken naar 

de taal van God voor vandaag”, schrijft hij.  

 

Op Israëlzondag legden we een intekenlijst in de 

ontmoetingsruimte, om te vragen wie in een dergelijke avond 

geïnteresseerd zou zijn. Inmiddels hebben 15 gemeenteleden 

zich daarop ingeschreven. Daarom organiseren we vanuit de 

kerkenraad een gespreksavond over Israël en Palestina op 

woensdag 19 november, om 20.00 uur. Ds. Betty Gras en Els 

Deenen zullen de avond voorbereiden en leiden. Ook mensen 

die zich (nog) niet hebben aangemeld zijn van harte welkom. 

 

De brief van Kees van Ekris is na te lezen onder de volgende 

link: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/brief-scriba-

oorlog-israel-gaza/ 

 

Els Deenen 

 

Ionaviering 9 november: Heelwording 

 
Ionaviering op 9 november, aanvang 19.30 uur. 

Het Schotse eilandje Iona is al eeuwenlang een spirituele plek 

van betekenis.  

 

Overweging 

Muzikaal intermezzo 

Gedachtenis van de gestorvenen 

Zingen: “Koester de namen” 

Lichtje branden 

Zingen: NLB: 982 

Gebed en collecte 

Zingen: NLB 726: 1, 5, 6 

Zegen 

 

Kosters 

Gedurende de komende week zijn 

Clara en Peter van Dijk de 

dienstdoende kosters. Zij zijn dan 

bereikbaar onder telefoonnummer: 

06 24 92 38 44.  

 

Telefoonnummers 

Predikant 

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 

Kerkelijk werker 

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 

Scriba 

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 

 

Kopij nieuwsbrief 

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website:  

https://www.deontmoetingskerk.nl/nie

uwsbrief 

 

Voor meer informatie zie de website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 
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In een Benedictijns klooster aldaar huist tegenwoordig een 

oecumenische lekenkloostergemeenschap met een eigen 

traditie van liturgie en muziek, geïnspireerd door het Keltisch 

christendom. 

 

De Ionagemeenschap houdt regelmatig een viering met gebed 

om heelwording en heil, vanuit de gedachte dat God mensen 

het gunt dat ze heel worden, en zo ‘heil ervaren’. Niet alleen als 

persoon, maar in familieverband, of als samenleving, als 

mensheid kun je snakken naar heelwording; dat wonden en 

gebrokenheid benoemd mogen worden, in het vertrouwen dat 

er in dat alles ook heelheid te vinden is. Liederen en teksten 

sluiten bij dit thema aan. Het is een rustige, meditatieve viering 

in een kringvorm in de ontmoetingsruimte. Van harte welkom! 

Vooraf aan de viering zingen we de liederen met elkaar door 

(vanaf ca. 19.20 uur). Ds. Betty Gras leidt de viering. Harry 

Bosma speelt piano. 

 

Fennie Veuger en Betty Gras 

 

(Deze viering wordt niet uitgezonden via de livestream) 

 

 

Deel je Tafel!  -  Zondag 16 november 12.30 uur 

 
 

 

 

De Ontmoetingskerk doet al enkele jaren mee aan het initiatief 

van de PKN ‘Deel je Tafel’.  

Iedereen neemt iets te eten mee voor de lunch, die we samen 

gebruiken. U kunt dan praten met ex-vluchtelingen die in 

Zuidwolde wonen. Maar ook met vluchtelingen die tijdelijk 

worden opgevangen op drie locaties in Zuidwolde. 

 

Als organisatie merken we dat het voor deze groep nieuwe 

bewoners moeilijk is om contact te maken met Zuidwoldigers. 

Maar we zien ook dat mensen die al lang in Zuidwolde wonen 

dit ingewikkeld vinden. 

Het zou fijn zijn dat u een keer komt. Zijn er vragen, dan kunt u 

hiervoor Mart Krook bellen. (0528-372673) Mailen kan ook via 

deeljetafel@outlook.com  

Omdat we graag van tevoren willen weten hoeveel mensen er 

komen, is opgave noodzakelijk. 

Tot uiterlijk woensdag 12 november is dit mogelijk. 

  

Hartelijke groeten,  

Francien, Marian, Suzanne, Geert en Mart 

 

 

Correctie: Dankdag 5 november om 19.30 uur 

De gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk begint a.s. 

woensdag niet om 10.00 uur, zoals foutief in Bij-Een staat 

vermeld, maar ’s avonds om 19.30 uur. De dienst wordt 

voorgegaan door ds. Maathuis. 
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Open Deur Dienst Fort 

Zondag 9 november in “de Snikke”. Aanvang 10.30 uur 

 

Thema: “Dit duurt een eeuwigheid ” 

Over wachten en tussentijd. 

 

Voorganger: ds.  Betty Gras 

Orgel: Aart Vos 

 

 

Leven na Verlies: maandag 3 november 

 

Op 12 januari willen we, bij voldoende belangstelling, een 

gespreksgroep starten: ‘Leven na Verlies.’ In zes bijeenkomsten delen 

we onze gedachten en gevoelens hoe het leven veranderd is na een 

ingrijpend verlies van een dierbare.  

Op 3 november uur om 10.00 uur bent u van harte welkom in de 

consistorie om vrijblijvend te ontdekken of dit iets voor u zou kunnen 

betekenen. 

Mocht u deze dag niet kunnen, maar zich wel willen aanmelden voor 

deze gespreksgroep, horen we dit graag. 

Elsbeth Klaver en Roelie Stevens. 

 

 

Muziek in de kerk 

 

 
Speel je een muziekinstrument en lijkt het je leuk om (weer) 

mee te werken aan de kerkdienst op 1e kerstdag? Dan is dit 

je kans!  

We gaan weer een gemeente-orkest vormen, doe je mee? 

Emiek Kasimier leidt dat orkest. Er staan 3 oefenmomenten 

gepland: zondagavond 7, 14 en 21 december van 18.30-19.30 

uur in de kerk. Jong en oud en alles daar tussenin: meld je aan 

bij Fennie Veuger, ouderling vieren. Ik wil graag je naam weten, 

het instrument dat je bespeelt, je mailadres en je 

telefoonnummer. Ik zie jullie aanmeldingen (graag voor 14 

november) vol vertrouwen tegemoet! 

Met vriendelijke groet, 

Fennie Veuger, fennieveuger@gmail.com/06-25574293. 
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Jaardoel-activiteiten in november en december  
In de komende twee maanden zijn er nog een aantal activiteiten 

waarvan de opbrengst naar het jaardoel, Stichting 

Wensambulance Noord-Nederland, gaat. Deze willen we graag 

nog even bij u onder de aandacht brengen. 

 

Woensdag 12 november 

Op woensdag 12 november vindt alweer de laatste Rummikub-

avond van 2025 plaats. Ditmaal in de Hervormde Kerk, inloop 

vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 

 

Vrijdag 14 november 

Walking Dinner: We wandelen van kerk naar kerk, gecombineerd 

met een heerlijke maaltijd. 

Inloop vanaf 17.30 uur in “het Anker”, start 18.00 uur. 

Prijs per persoon: € 20,00 en kinderen tot 12 jaar: € 10,00  

 

Woensdag 26 november  

Ook dit jaar opent het pannenkoekenrestaurant haar deuren 

weer! Net als vorig jaar staat er ook snert op het menu!!! Het 

restaurant is geopend tussen 17.00 uur en 19.00 uur. 

Deze activiteit wordt samen met de jeugd voorbereid. 

Komen jullie pannenkoeken en/of snert eten?  

Prijs per gezin: € 17,50, prijs per persoon: € 7,00  

 

De opgavelijsten voor deze drie activiteiten liggen in de kerk. 

 

Zaterdag 13 december 

In de “Goede doelen straat” op de kerstmarkt staat ook dit jaar 

weer een Tweede-kans-kerstspullen-kraam.  

Heeft u nog kerstballen of andere kerstdecoratie? Geef deze 

spullen dan een tweede kans en lever ze in. 

De spullen kunnen tot en met 11 december ingeleverd worden in 

de kerk. 

 

Mirjam Otten 
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